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Hemels huwelijk: over gunnen
en genade

In het vorige maand uitgekomen boek Hemels Huwelijk
beantwoorden de schrijvers Willem en Marian de Vink de vraag
wat er voor nodig is om samen gelukkig oud te worden. De basis
is een huwelijk naar Gods plan: een leven dicht bij Jezus om zo
dicht(er) naar elkaar toe te groeien. @ jacoline steegstra @ shutterstock

et echtpaar De Vink
heeft verschillende
boektitels op z’n naam
staan. Ze geven spreek-
beurten in binnen- en buitenland en
hebben samen het concept ontwik-
keld voor het Hemels Huwelijk
Seminar. Met hun boodschap rich-
ten ze zich op iedereen die geinte-
resseerd is in relaties, maar het mag
duidelijk zijn dat je in dit boek niet
om God heen kunt als de uitvinder
van het huwelijk. Zijn Zoon Jezus
Christus (de bruidegom) in verhou-
ding tot de christelijke gemeente
(de bruid) is het voorbeeld waaraan
man en vrouw in een getrouwde
relatie zich mogen spiegelen. Als
volkomen gelijkwaardige partners,
maar in verschillende rollen en met
verschillende behoeften.

Meer dan de helft van het boek
gaat diepgaand in op de betekenis
van het huwelijk als een verbonds-
relatie tussen man en vrouw. Een
verbondshuwelijk is permanent en
onvoorwaardelijk. Geheel anders
dan het gangbare contracthuwelijk
dat bij de wet is geregeld en dat
verbroken kan worden als de ander
niet (meer) voldoet.

In het verbondshuwelijk ben je
niet uit op je eigen geluk, maar op
het welzijn van de ander. Wat heb
je van mij nodig? Je stopt met kla-

gen en kritiek op je partner, maar
spreekt in plaats daarvan een gena-
detaal die de ander aanmoedigt om
het beste uit zichzelf te halen. Als je
dit als man en vrouw onder de knie
krijgt, vermeerdert het geluk voor
beiden. Zo staat je huwelijk als een
huis, gebouwd op het fundament
van genade en kun je samen van
betekenis zijn voor de wereld om je
heen, op je werk, in de kerk, voor je
kinderen, familie en vrienden.

Cirkel van liefde en respect
De auteurs van het boek gebruiken
krachtige metaforen (vergezeld van
tekeningen) om het concept van
het verbondshuwelijk uit te leggen.
De huwelijkscirkel laat zien dat
man en vrouw de keuze hebben om
overvloed te creéren door elkaar te
geven wat ze ieder in hun God
gegeven rol van elkaar nodig heb-
ben. Liefde van de man naar de
vrouw motiveert haar tot respect en
hem opnieuw tot meer liefde enzo-
voort. De huwelijksdriehoek maakt
inzichtelijk hoe man en vrouw
dichter naar elkaar toegroeien als
zij Jezus aan het hoofd stellen in
hun relatie en Hem volgen in Zijn
voorbeeld van dienend leiderschap:
behandel de ander (je partner) zoals
je zelf behandeld wilt worden.
Voor gelovigen die zich niet

Hemels Huwe-
lijk. Ontdek
hoe je samen
gelukkig oud
wordt

Willem en Marian
de Vink

The Grace
Factory

€17,50

eerder verdiepten in de kracht van
het huwelijksverbond, is het een
aanrader dit boek te lezen. Het
moedigt aan de belofte die je elkaar
deed te vernieuwen op diepere
gronden. Misschien deed je dat
nooit eerder zo bewust omdat je te
jong was, niet overzag wat het
huwelijk inhoudt, of omdat je
trouwde uit oppervlakkige overwe-
gingen of zonder God te kennen in
je leven. In dat geval opent Hemels
Huwelijk je ogen voor een diepere
dimensie.

Wat ik een beetje mis in het
boek van Willem en Marian is de
‘aardse’ component van het huwe-
lijk. Hoe realiseer je een Hemels
Huwelijk temidden van het tumult
van alledag? Wanneer is er tijd voor
een hemelse hug als de wasmand
vol zit? Er weer een maaltijd moet
worden bedacht? De kat op het
vloerkleed heeft overgegeven en die
presentatie voor je werk echt van-
avond nog af moet? Hoe organiseer
je de liefde zo dat je volkomen
ontspannen die diepere dimensie
samen kunt ontdekken? Naast
kennis en inzicht in de diepere
betekenis van het huwelijk is er een
praktisch plan nodig om de verant-
woordelijkheden van echtgenoten
naar elkaar toe en als ouders van
het gezin te kunnen realiseren. Juist

nu jonge echtparen omkomen in de
stress en twintigers en dertigers
steeds vaker burn-out raken zijn
praktische handvatten onontbeer-
lijk in een boek over het huwelijk.

Seks als hemelse taal

Het boek sluit af met een aantal
zeer verfrissende en verhelderende
hoofdstukken over de hemelse taal
van seks binnen het huwelijk. Er
zijn weinig christelijke boeken
waarin zo open en eerlijk wordt
ingegaan op intimiteit en seks. Ook
hierin nemen de auteurs ons weer
mee naar de diepere dimensie.
Liefhebben en minnen met het oog
op de ander en niet de snelle bevre-
diging van eigen lusten. Seks vol-
gens Gods plan is bedoeld om el-
kaar ten diepste te leren kennen en
is de bekroning van een duurzame
en veilige verbonden relatie. Losge-
koppeld van de liefde is seks zon-
der betekenis. Zonder liefde is er al
gauw sprake van grensvervaging en
verwarring tussen de seksen die
leidt tot de vele ongewenste #Me-
Too-ervaringen die de laatste we-
ken aan de oppervlakte komen. Dat
was niet het oorspronkelijke plan.
Seks hoort thuis in duurzame rela-
ties waarin partners zich van harte
aan elkaar geven zonder enige
twijfel of terughoudendheid.
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